
Eerste  reünie  met  oud-
internen en -opvoeders
Er  wordt  wel  eens  gezegd  dat  internen  tijdens  hun
schoolperiode  vriendschapsbanden  voor  het  leven  smeden.
Jarenlang wonen ze samen met elkaar en leren ze elkaars goede
en kleine kanten kennen. Aan het einde van de humaniora lijkt
het alsof ze haast niet zonder elkaar kunnen of willen. De
realiteit  draait  uiteraard  vaak  anders  uit.  Ieder  beloopt
zijn/haar eigen levenspad en deze wegen lopen niet steeds
naast  elkaar.  Familiale  en/of  beroepsmatige  keuzes  kunnen
ervoor zorgen dat regelmatige contacten jammer genoeg durven
verwateren.

Daarom  nodigt  het  opvoedend  team  van  het  internaat  Sint-
Jozefscollege Aalst u uit op een eerste reünie voor al onze
afgestudeerde oud-internen en de (oud-)opvoeders.

Wij willen geïnteresseerden vragen om in te schrijven voor dit
initiatief. Dit kan via deze link.
Meer informatie over de betaling vindt u onderaan deze pagina.

INSCHRIJVINGSFORMULIER REÜNIE

Wat mogen jullie verwachten?

Bezoek aan het internaat
Aangezien het voor de meesten onder jullie reeds ruime tijd
geleden  is  dat  ze  nog  op  het  college  vertoefden  en  er
sindsdien waarschijnlijk al een en ander veranderd is, willen
we graag starten met een bezoek aan het internaat.
In 1995 werd een groot deel van de school volledig vernieuwd.
Op de bovenste verdieping van dit gebouw werd een verblijf
voorzien voor de internen van de eerste graad. Sinds 2007
staat een groot deel van het internaat in de steigers. De
werken zijn nog steeds niet afgerond maar we kunnen wel op een
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veilige manier binnen een kijkje nemen. Het meisjesinternaat
werd oorspronkelijk voorzien op de eerste verdieping van de
korte gangen aan de Pontstraat. Door de restauratie van dit
gebouw zijn zij moeten uitwijken naar de verblijven van de
paters.  Elk  van  deze  locaties  zal  voor  de  ene  heel  wat
herinneringen oproepen, anderen zien een voor hen ongekend
deel van het internaat…

Tijd voor ontmoeting
Na een korte toer door het internaat willen we uiteraard ook
tijd maken voor ontmoeting. Ontdekken hoe het je mede-internen
en opvoeders is vergaan, oude verhalen boven halen, nieuwe
banden leggen… Het zijn de ingrediënten voor een leuke en
gezellige avond.
Dit weerzien wordt begeleid door een maaltijd.

Receptie en walking diner
Na het bezoek aan het internaat wordt u verwelkomd in de pater
Taeymanszaal  met  enkele  hapjes  en  een  drankje.  Vervolgens
kunnen jullie genieten van een overheerlijke maaltijd.

Inschrijven
Deze avond bieden wij u graag aan aan een prijs van € 30,00.
Voor  deze  prijs  ontvangt  u  een  aperitiefdrankje  alsook
bovenstaand menu. Dranken na het aperitief zijn ter plaatse
aan te kopen.
Om  vooraf  een  correct  beeld  te  krijgen  over  het  aantal
aanwezigen willen we vragen in te schrijven vóór vrijdag 27
januari. Hiertoe dient u:

het  inschrijvingsformulier  in  te  vullen  via  de  knop
bovenaan deze pagina;
het bedrag van € 30,00 over te schrijven op IBAN BE71
4325 0550 8169 met vermelding “reünie internaat”, naam
én retojaar/”opvoeder”.



Aangezien we op 27 januari het exacte aantal ingeschrevenen
doorgeven aan de traiteur, zullen betalingen die we nà deze
datum ontvangen, teruggestort worden. We verzoeken u dan ook
om tijdig te betalen.

Oproep naar anekdotes en/of beeldmateriaal
Indien u nog oude foto’s heeft van uw tijd op internaat, mag u
ons die altijd, al dan niet digitaal, bezorgen. Daarnaast zijn
we ook op zoek naar oude verhalen over het internaatsleven.
Mocht u zich niet kunnen weerhouden in uw pen te kruipen en
ons een mooi internaatsverhaal over te maken, zullen wij u
hier heel dankbaar voor zijn. Op die manier willen wij ons
archief aandikken. Dit materiaal kan, mits uw goedkeuring, ook
gebruikt worden om te publiceren in het welbekende Jong&Oud,
het tijdschrift dat onze oud-leerlingenbond elk seizoen voor
jullie en alle andere oud-leerlingen samenstelt.

We hopen op een massale opkomst, een prachtige reünie met uw
mede-internen en opvoeders en een gezellig samenzijn.


